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Instrumentale muziek tijdens het binnendragen:  

Welk een vriend is onze Jezus  – Joh. de Heer 150 

(Tekst hieronder om mee te lezen.) 

 

Welk een vriend is onze Jezus, 

Die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 

Altijd vrij tot God mag gaan. 

 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neêr, 

juist omdat wij 't al niet brengen, 

in 't gebed tot onze Heer. 

  

Leidt de weg soms door verzoeking, 

dat ons hart in 't strijduur beeft, 

gaan wij dan met al ons strijden, 

tot Hem, die verlossing geeft. 

 

Kan een vriend ooit trouwer wezen 

dan Hij, die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing; 

Hij alleen is 't, die ons schraagt. 

  

Zijn wij zwak, belast, beladen, 

en ter neêr gedrukt door zorg, 

dierb're Heiland! onze toevlucht! 

Gij zijt onze hulp en borg, 



 

Als soms vrienden ons verlaten, 

gaan wij biddend tot de Heer; 

in Zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer. 

  

Welkom en gebed 

 

Veilig in Jezus' armen  – Joh. de Heer 523 

 

Veilig in Jezus' armen 

Veilig aan Jezus' hart! 

Daar in Zijn teer erbarmen, 

Daar rust mijn ziel van smart, 

 

Hoor, 't is het lied der eng'len, 

Zingend van liefd' en vreê. 

Ruisend uit 's hemels zalen, 

Over de glazen zee. 

  

Refrein: Veilig in Jezus' armen, 

Veilig aan Jezus' hart. 

Daar in Zijn teer erbarmen, 

Daar rust mijn ziel van smart, 

  

Veilig in Jezus' armen 

Vrij bij mijn Heer en Borg; 

Vrij van 't gewoel der wereld, 

Vrij van verdriet en zorg; 



 

Vrij van de vrees en twijfel, 

Vrij van der zonden macht: 

Nog slechts een weinig lijden, 

Nog slechts een korte nacht. 

  

Refrein: 

Veilig in Jezus' armen 

Vrij bij mijn Heer en Borg; 

Vrij van 't gewoel der wereld, 

Vrij van verdriet en zorg; 

  

Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 

Eeuwig mijn hope zij! 

 

Heer, laat mij lijdzaam wachten, 

Totdat het duister vliedt, 

En 't oog aan gindse kusten 

Uw heillicht gloren ziet. 

  

Refrein: 

Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 

Eeuwig mijn hope zij! 

  



 

Door de vriendengroep: 

- Dankwoord namens de familie 

- In Memoriam 

 

Groot is Uw trouw, o Heer  – Opwekking 123 

 

Groot is Uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, 

Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. 

  

Refrein: 

Groot is Uw trouw, o Heer (2x), 

iedere morgen aan mij 

weer betoond. 

Al wat ik nodig had, 

hebt Gij gegeven. 

Groot is Uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

  

Gij geeft ons vrede, 

vergeving van zonden, 

en Uw nabijheid, 

die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 



 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

  

Refrein 

 

Overdenking uit het Woord van God door br. Jack Nugter 

 

Psalm 62 vers 1-9 (HSV) 

1. Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun. 

2. Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. 

3. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; 

ik zal niet al te zeer wankelen. 

4. Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult 

allen gedood worden; u zult zijn als een hellende wand, een 

instortende muur. 

5. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te 

stoten. Zij scheppen behagen in leugen; 

met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste 

vervloeken zij. 

6. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn 

verwachting. 

7. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; 

ik zal niet wankelen. 

8. In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn 

toevlucht is in God. 

9. Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit 

voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. 

 



 

Ik wil zingen van mijn Heiland  – Joh. de Heer 657 

 

Ik wil zingen van mijn Heiland, 

van Zijn liefde, wondergroot, 

Die Zichzelve gaf aan 't kruishout, 

en mij redde van de dood. 

  

Refrein: 

Zing, o zing van mijn Verlosser, 

met Zijn bloed kocht Hij ook mij, 

aan het kruis schonk Hij genade, 

droeg mijn schuld en ik was vrij. 

  

'k Wil het wonder gaan verhalen, 

hoe Hij op Zich nam mijn straf, 

hoe in liefde en genade, 

Hij 't rantsoen gewillig gaf. 

  

Refrein 

  

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 

spreken van Zijn grote kracht, 

Hij kan overwinning geven, 

Over zond' en satans macht. 

  

Refrein 

  

 



 

Ik wil zingen van mijn Heiland, 

hoe Hij smarten leed en pijn, 

om mij 't leven weer te geven, 

eeuwig eens bij Hem te zijn. 

  

Refrein 

 

 

Gebed 

 

 

Lichtstad met Uw paarlen poorten  – Glorieklokken 52 

 

Lichtstad met Uw paarlen poorten, 

wond're stad zo hoog gebouwd. 

Nimmer heeft men op deez' aarde, 

ooit Uw heerlijkheid aanschouwd. 

  

Refrein: 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist'ren naar Zijn liefdestem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen. 

In het nieuw Jeruzalem. 

  

Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water, 

door de gouden godsstad vloeit. 



 

 Refrein  

 

Schoon tehuis voor moede pelgrims 

Komend uit de zandwoestijn. 

Waar zij rusten van hun werken 

Bij de springende fontein. 

  

Refrein 

  

Wat een vreugde zal dat wezen. 

Straks vereend te zijn met Hem. 

In die stad met paarlen poorten. 

In het nieuw Jeruzalem. 

  

Refrein 

 

 

Uitdragen van Daniël 

 

 

Tijdens het uitgaan van de kerk wordt instrumentaal spel 

gespeeld, waaronder ‘Al de weg leidt mij mijn Heiland’ 

(Joh. de Heer 5) en andere liederen. 

  



 

Op de begraafplaats 

 

Lezen uit het Woord van God: 1 Korinthe 15 vers 35-36 

en 42-44: 

 

Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt  

en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u 

zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is.  

 

Zo zal ook de opstanding van de doden zijn.  

Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt 

opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in 

oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt 

gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een 

natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam 

wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een 

geestelijk lichaam.  

 

1 Thessalonicenzen 4 vers 13-18: 

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten 

aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd 

bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als 

wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook 

God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, 

terugbrengen met Hem. 

 

  



 

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat 

wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, 

de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere 

Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en 

met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de 

doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna 

zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met 

hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting 

met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de 

Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.  

 

U zij de glorie, opgestane Heer  – Glorieklokken 123 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, 

daald' een engel af, 

heeft de steen genomen 

van 't verwonnen graf. 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

  

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren, 

blijd' en welgezind, 

en zegt telkenkere: Christus overwint! 



 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

 

 

 

Als u thuis bent: Broer Jeftha (10 jaar) wil 

graag het lied 'Ik droomde eens' met u 

delen. Het is hem de afgelopen dagen tot 

grote troost geweest. U kunt het lied 

beluisteren door deze QR-code te scannen. 

 

 

 

Muziek met dank aan: 

Hans Bezemer – gitaar  

Hans Dubbeldam – orgel 

Jolanda Gouweleeuw – mandoline  

Rhode de Jong – dwarsfluit 

Hanneke Marcelis – klarinet 


