


Het geheim van dankbaarheid
in het leven van een gelovige 



Dankbaarheid is 
een bloemke dat 
in weinig hoven 

bloeit.



1e en 2e zendingsreis 
van Paulus





Het geheim van dankbaarheid

In Christus

Ons Perspectief

Onze Positie Ons Proces



“Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus 
Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in 

Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: genade zij 
u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere 

Jezus Christus. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik 
aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik 

altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan 
het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik 

vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk 
begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus 

Christus.” (Filippenzen 1:1-6)

Dankbaar voor onze positie in Christus



Dienstknecht

Doulos - slaaf

50 % van de mensen in Rome was slaaf!



“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te 

geven als losprijs voor velen.” (Markus 10:45) 

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus 
Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, 

het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 
maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een 

slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te 
worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft 

Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot 
de dood, ja, tot de kruisdood.” (Filippenzen 2:5–8)

Dankbaar voor onze positie in Christus



Gehoorzaam geworden, 
tot de kruisdood

Waarom?
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder 
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft.” (Johannes 3:16)



“Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus 
Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in 

Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: genade zij 
u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere 

Jezus Christus. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik 
aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik 

altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan 
het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik 

vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk 
begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus 

Christus.” (Filippenzen 1:1-6)

Dankbaar voor onze positie in Christus





“Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis 
en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn 

liefde.” (Kolossenzen 1:13)

“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij 
ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus 

Christus,” (Filippenzen 3:20)

Heilig in Christus Jezus
Volmaakt (rein, zuiver) en apart gezet



• Dienstknechten van een geweldige Meester

• Heilig

– Rein en volmaakt in Christus

– Burgers van een rijk in de hemelen

Dankbaar voor onze positie in Christus



Dankbaar voor ons proces in Christus



Energietransitie: wat een klus!



“En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger 
wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt 
onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent 
en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 

vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door 
Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.” 

(Filippenzen 1:9–11). 

“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de 
Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt 

ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” 
(1 Korinthe 6:19)

Dankbaar voor ons proces in Christus



Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een 
goed werk begonnen is, dat 

voltooien zal tot op de dag van Jezus 
Christus. (Filippenzen 1:6)

Dankbaar voor ons perspectief in Christus



“En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger 
wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt 

onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en 
zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld 
met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus 
zijn, tot heerlijkheid en lof van God.” (Filippenzen 1:9-11)

“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog 
niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, 

als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen 
zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” 

(1 Johannes 3:2)

Dankbaar voor ons perspectief in Christus



Alle reden om dankbaar te zijn

In Christus

Perspectief

Positie Proces
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